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Levende God 
 

TAIZÉDIENST  14 april 2024 in de Oude Kerk te Heemstede. 
 
Taizédiensten zijn diensten van verstilling, meditatieve inkeer en zingend bidden. Een Taizédienst schept 
ruimte voor het eigen hart om zich te openen voor God.  Tijdens de dienst zingen wij vooral liederen met 
korte teksten. Het zijn meditatieve liederen die een aantal keer worden herhaald, tenzij anders aangegeven. 
 
De melodie van een lied wordt éénmaal door de fluit voorgespeeld, daarna kan een ieder meezingen. 
Wanneer de fluit zwijgt en enkel het orgel nog begeleidt, betekent dat de laatste herhaling van het lied.  
Als u makkelijk noten kunt lezen, kunt u wellicht een andere stem dan de melodiestem zingen.   
 
Aan deze dienst werken mee: 
 
Pieter Terpstra, Marco Siezenga, Wabe Heeringa en Wil Bakker (voorbereiding), 
Dineke Drost (gedicht), Lenie Rabenberg (lector),  
Corin Verburgh (ouderling),  Marja Oudt (diaken),  
Margriet Zuidhof en Wabe Heeringa (voorzang) 
Lammie Bruin (fluit), Willem Jan Cevaal (orgel / vleugel) 
 
 
Vanaf 5 minuten vooraf klinkt muziek, iedereen wordt gevraagd in STILTE zijn plaats te zoeken. 

 
 

  

 * Welkom door de ouderling van Dienst 

 
* Aansteken van de tafelkaarsen 
 
(we gaan staan) 
   

* Lied:   Het licht is ons voorgegaan  (2x)   (LB285)  

 

 
* Begroeting en drempelgebed  

 Voorg.: Genade en vrede voor u! 
 Allen:   Genade en vrede voor u! 
 Voorg.: Eeuwige God, U bent de bron van ons leven. 
 Allen:   Kom toch en open ons hart voor U. 
 Voorg.: Eeuwige God, U weet hoezeer wij naar U verlangen.   
 Allen:   Kom toch en geef ons uw vrede, amen. 

 

(we gaan weer zitten) 
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* Openingslied:   Eén verlangen vult mijn wezen   

 

 
 
 
* Kyrië-gebed De gebeden worden afgewisseld met steeds 2x:   

 
 
 * Lied:  Laudate omnes Gentes  (4x) 

 
 

 
 
* Toelichting op het thema:  Levende God 
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* Lied:   Behoed mij, o God, ik vertrouw op U  (6x) 

 
 
 
* Lezing:   Johannes 6 : 47-51 
 
* Lied:      Jesus Christ, Bread of life   (6x) 

 
 
Gedicht:    Brood des levens      (Huub Oosterhuis) 
 

Niemand heeft U ooit gezien. 
Liefde is uw naam. 
 
Brood des levens heet die knecht 
die uw kind genoemd wordt, 
Jezus, kind uit Nazaret. 
 
Liefde, zegt Gij, is te doen. 
Werk in ons, dat wij U doen. 
Licht ons op, dat wij U zien. 
 
Dat wij leven wat geleefd moet. 
Dat wij doen wat moet gedaan: 
recht voor ieder mensenkind. 
 
Brood voor ieder kind van mensen. 
Vrede, en een nieuwe wereld. 
 
En de dood zal niet meer zijn. 
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* Lied:  Prijs de Heer, mijn ziel  (6x) 

 
* Lied:  Soms breekt uw licht   (Huub Oosterhuis) 
 
Voorzang: Soms breekt uw licht in mensen door onstuitbaar 
  zoals een kind geboren wordt. 
 
  Gedenk de mens die wordt genoemd uw kind, 
  Uw koninkrijk, uw licht. 
 
  Geen duisternis heeft hem overmeesterd, 
  geen duisternis heeft hem overmeesterd. 
 
  Gedenk ons die, als hij geboren zijn, eens en voorgoed. 
  Die uit zijn mond uw naam hebben gehoord, 
 
  die moeten leven in de schaduw van de dood, 

die moeten leven in de schaduw van de dood 

 
 

* Kaarsen aansteken 
 
Eerst worden de kaarsen op de lichttafels aangestoken. Dan mag iedereen die dat wil een kaars aansteken. 
Een kaars aansteken als persoonlijke voorbede, als teken van hoop, als symbool van betrokkenheid met 
de mensen om je heen en als zichtbaar onderdeel van de gemeenschap die hier bijéén is. 
 
Een brandende kaars is een zichtbaar gebed tegen allerlei vormen van duisternis en eenzaamheid in ons 
leven. Het herinnert ons aan het licht van Gods aangezicht. 
 
Tijdens het kaarsen aansteken wordt afwisselend gezongen: 4x allen,  instrumentaal, 4x allen, enz. 
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* Meditatief moment   (afgesloten met muziek) 

 
Dit moment biedt de mogelijkheid om te bidden of om tot rust en verstilling te komen.  
Je kunt ook de meditatietekst innerlijk herhalen op het ritme van de eigen ademhaling en 
waarnemen welke associaties, beelden en gevoelens de tekst bij je oproept 

 
Meditatie-tekst:  Soms breekt uw licht in mensen door  

onstuitbaar, zoals een kind geboren wordt. 
 

 
* Voorbeden    de voorbeden worden afgewisseld met 1x zingen:   

 
  

* Onze Vader  (NBV-vertaling) 
 

Onze Vader in de hemel, 
 laat uw naam geheiligd worden, 
 laat uw koninkrijk komen 
 en uw wil gedaan worden 
 op aarde zoals in de hemel. 
 
 Geef ons vandaag het brood 
 dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij hebben vergeven 
 wie ons iets schuldig was. 
 

 En breng ons niet in beproeving, 
 maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 Want aan u behoort het koningschap, 
 de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
 Amen. 
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* Mededelingen  
 

 
* Slotlied   De toekomst is al gaande  (LB605) 
 

   
 
 
 
 
  
 
 
* Zegen 

 
* Orgelspel 
 
 
Er is na afloop van de dienst koffie of thee in de Pauwehof 
 

 
 
De kerkdienst vanuit de Oude Kerk wordt rechtstreeks uitgezonden via Kerkomroep en Youtube. 
Informatie over de kerkdiensten en uitzendingen vindt u op www.kerkpleinheemstede.nl/bij-de-dienst 
 
Agenda: 
   
Zondag 21 april  10:00 uur Kerkdienst Oude Kerk, ds Arie Molendijk 

15.00 uur Het laatste Theeconcert van het seizoen. Het Hobbema Trio speelt 
het Pianotrio in D Hob. XV 16 en van Arenski het eerste Pianotrio 
op. 32 In de Wegwijzer staan een uitgebreide aankondiging. 

 

3.  De toekomst is al gaande, 
     een bron in de woestijn 
     zingt tegen het vergaan in: 
     de dood zal niet meer zijn. 
 

5.  De toekomst houdt ons gaande, 
     voert ondanks tegenstand 
     ons uit het doods bestaande 
     naar nieuw, bewoonbaar land. 
 

http://www.kerkpleinheemstede.nl/bij-de-dienst

